
Fietsweek Schwarzwald week 26-2014  
 

Woensdag 25 juni.  

‘s-Morgens om 5 uur zijn we vertrokken vanuit Langenboom en arriveerden we rond de klok van 12 uur in Todtnau. De eerste 

route zouden we rustig gaan fietsen, 70 kilometer en 1863 hoogtemeters. Rustig aan beginnen! Na het vertrek bij de 

appartementen ging het de eerste 10 kilometer naar beneden. Daarna maar hopen dat de benen al voldoende warm gefietst 

waren want vanaf dat punt zou het 7 kilometer omhoog gaan. Boven aangekomen was iedereen lekker warm. Viel eigenlijk 

best mee. Vanaf daar een mooi slingerend weggetje naar beneden.  

Dat we als een stel bezetenen naar beneden suisden kan niet zeggen maar toch, in een bocht lag een steentje op de weg waar 

Edwin van Dijk overheen reed, zijn voorwiel sloeg onder uit en Edwin viel hard op zijn heup. Hij schoof de berm in en bleef 

liggen. "Laat mij maar even liggen" zei hij met een pijnlijk vertrokken gezicht.  

De Doortrappers die erbij stonden hielpen hem overeind en na even gelopen te hebben probeerde hij weer op de fiets te 

klimmen. Hij had erg veel last van zijn heup en wilde terug naar het appartement.  Afgesproken dat een paar mensen bij Edwin 

bleven, enkele andere terugkeerden om zo spoedig mogelijk met de bus terug te komen.  

De rest vervolgde de weg om het rondje af te maken.  

Het infietsen betekende die dag , een route met daarin een helling van 18% 

met een lengte van ongeveer 3 kilometer.  

Terugkomend van het restaurant kwamen we de vrouw des huizes tegen die er 

op aandrong en er op stond dat Edwin diezelfde avond nog naar het ziekenhuis 

ging. Edwin moest een paar dagen blijven en had van zijn val een aantal 

scheurtjes in zijn bekken overgehouden. Niet belasten en ter observatie even 

blijven.  

Wat een eerste dag!  

 

 

 

Donderdag 26 juni  

Een rit over120 km met 2107 hoogtemeters.  

Deze route bracht ons in het plaatsje Laufenburg. Dwars door deze 

plaats in het midden van de Rhein loopt de grens met Zwitserland.  

Daar is koffie gedronken aan de Duitse kant met natuurlijk kuchen 

of apfelstrudel en daarna nog enkele kilometers door Zwitserland 

gereden.Onder meer de Feldberg en de Ottobrun werden die dag 

bedwongen. Het weer was erg goed en het zonnetje scheen lekker. 

Ondanks het moeten missen van Edwin was het een erg leuke dag. 

Het meerijden van een bus is een luxe waar je snel aan went. De 

Doortrappers die 's nachts met Edwin in het ziekenhuis zijn 

geweest waren nog te moe en hebben die dag als rustdag gebruikt.  

 

Vrijdag 27 juni  

Een rit over 144 km met 2624 hoogtemeters.  

Deze dag begon met een afdaling van 10 kilometer en daarna 

direct een flinke klim naar de top van de Schauinsland. Klimmen 

met de zon op je bol. Boven aangekomen was iedereen toch wel 

trots op elkaar en begonnen kort daarna aan een zeer lange 

afdaling waarbij iedereen zijn eigen topsnelheden kon bereiken.  

Dwars door Freiburg en daarna aan de verdiende koffie met gebak. 

De mannen die de bus reden waren tussendoor bij Edwin op 

bezoek geweest en sloten weer aan tijdens de koffie.  

Een glooiend landschap bracht ons naar de Kaizerstuhl en deze 

was pittig! Als afsluiter van de dag mochten we nog eens flink wat 

klimmen. Een klim waarbij iedereen diep kon gaan. Bij het 

appartement aangekomen was iedereen blij dat we er waren. 

Samen de fietsen nakijken en smeren en dan snel een pilsje op het 

balkon met de nodige zoutjes. De sterke verhalen begonnen daar 

al direct te komen.  

 

Zaterdag 28 juni  

Een rit over 84 kilometer met 1693 hoogtemeters  

Vandaag Tittisee op de planning en wederom de Feldberg 

beklommen.  

Tijdens de doortocht door Neustadt passeerden we de Helios kliniek 

en daar nog even een bezoek gebracht aan Edwin. Hij lag de TT van 

Assen te kijken en te wachten op de ambulance die hem naar huis 

zou brengen. De lunch aan de Tittisee was lekker en kort daarna 

begon het te regenen. De echte bikkels klommen in de regen 

omhoog en daarna volgde nog een flinke afdaling tot bij 

Wiesengrund, waar we moe maar voldaan voor de laatste keer 

afstapten.  

De spullen weer inpakken en voorbereiden om naar huis te gaan.  

Het is leuk en heel prettig om te zien hoe een groep mannen elkaar 

kan vinden in een gezamenlijke hobby.  

Iedereen heeft een aantal leuke dagen gehad en we hebben zeker gelachen samen.  


